
1000 JONGEREN WANDELEN IN HET LICHT VAN GODS LIEFDE 

 

Op vrijdag 26 november (19-22u) komen meer dan 1000 jongeren tussen 12 en 18 jaar uit heel 

Limburg samen voor een fakkeltocht bij het begin van de advent (voorbereidingstijd op kerstmis). We 

zijn te gast in Hoeselt. Verbondenheid met elkaar en met God en zo deel uitmaken van één groot 

netwerk van liefde: dat is waar het allemaal rond draait. 

 

Verloop van het programma op vrijdag 26 november:  

19u00 Onthaal + podiumgebeuren op het kioskplein aan de kerk van Hoeselt (een moment 

van grote verbondenheid…) 

19u30 In twee groepen afwisselend een vieringsmoment met bisschop Patrick in de kerk 

van Hoeselt en een tocht met 1000 fakkels in de straten van Hoeselt 

21u30  Feestelijk slotmoment met warme soep  

22u00  Einde en wel thuis 

 

 

Gelegenheid om contact te hebben met de organisatoren en om deelnemende jongeren te 

interviewen: 

tussen 18u45 en 19u30 en tussen 21u30 en 22u00  

Gelegenheid om beeldmateriaal te maken: 

bij het onthaal, vanaf 19u00 tijdens het podiumgebeuren, tijdens de 

fakkeltocht zelf vanaf 19u30, tijdens één van de bezinningsmomenten in 

de kerk of bij het slotmoment. 

 

 

Contact en meer info:  

Ilse Schoofs – 0476/335 917 – ilse.schoofs@ijd.be 

IJD Hasselt  

 

Clem Vande Broek – 0475/401 442 – persdienst@bisdomhasselt.be 

Persdienst Bisdom Hasselt  

 

 Duiding van het initiatief: 

 

Bij het begin van de advent roept God iedereen op om met Hem verbonden te zijn en te blijven. Het is 

echter niet altijd gemakkelijk: in de drukte van alle dag laten we het contact met God soms verwateren. 

Wanneer we dan tijd maken voor God, lukt het niet altijd contact met Hem te maken. Daarom stuurt God 

met Kerst zijn Zoon naar ons. Elk jaar opnieuw. Doorheen Jezus mogen wij Gods’ grote liefde voor ons 

telkens weer ervaren. 

Vele jongerengroepen hebben de voorbije weken nagedacht over de oproep van God en geprobeerd de 

verbondenheid tussen elkaar en God werkelijk gestalte te geven. Het vuur dat tijdens de fakkeltocht zal 

aangestoken worden, heeft dus wel wat meer te zeggen dan alleen maar wat gezelligheid… Met fakkels 



in de hand willen de jongeren de verbondenheid met Jezus, God en elkaar naar buiten dragen. Zo 

verspreiden zij Gods oproep verder en sporen ze iedereen aan om, vlak voor het begin van de advent, 

naar die oproep te luisteren en deze te beantwoorden. 

 

Het initiatief gaat uit van IJD Hasselt (Jongerenpastoraal Vlaanderen) en kan gerealiseerd worden door 

de samenwerking met de federatie Hoeselt, heel wat lokale verenigingen èn de gemeentediensten van 

Hoeselt. 

 


