
Vormseldag bisdom 
Groningen – Leeuwarden, 
zaterdag 13 november 2010

Het jongerenplatform van het bisdom 

organiseert op zaterdag 13 november de 

jaarlijkse Martinusdag. De Martinusdag 

is bedoeld voor alle tieners van 12 tot 15 

jaar die dit jaar gevormd zijn of worden. 

Het thema van dit jaar is: Love. 

Ieder van ons heeft liefde, zorg en aan-

dacht nodig. Door de liefde van onze 

ouders, van andere familieleden en van 

vrienden is het leven prettiger en kun-

nen we ons beter ontwikkelen. Naast de 

liefde van mensen mogen we Gods liefde 

ontvangen. Gods liefde en de liefde van 

anderen helpen ons om liefdevoller met 

elkaar om te gaan. Op deze Martinusdag 

gaan we ons verder verdiepen in het 

thema. 

De activiteiten van de Martinusdag zul-

len in Groningen plaatsvinden. 

Ben je tussen de 12 en 15 jaar oud? 

En ben je met het vormsel bezig of pas 

gevormd? Dan ben je meer dan welkom 

op zaterdag 13 november. Het is een 

leuke gelegenheid om (nog eens) met de 

vormselgroep op stap te gaan. 

Geef je snel op...!

Moppen

Een pastoor liep te wandelen en kwam een groep 
jongens tegen. Ze waren tussen de tien en twaalf jaar 
oud en hadden een hond omsingeld. De pastoor was 
bang dat de groep het dier iets zou aandoen. 
Hij ging erheen en vroeg: “Wat doen jullie met die hond?” 
Eén van de jongens antwoordde:”Deze hond is al oud 
en heeft geen baasje meer. We willen hem allemaal wel 
mee naar huis nemen. Daarom hebben we besloten dat 
wie de grootste leugen kan vertellen de eigenaar van de 
hond is. Natuurlijk schrok de pastoor er wel een beetje 
van. “Jullie zouden geen wedstrijdje moeten houden wie 
de grootste leugen kan vertellen,” zei hij. De pastoor 
begon tegen hen een preek af te steken van wel tien 
minuten. Hij begon met: “Weten jullie jongens niet dat 
liegen zondig is?” en tot slot zei hij: “Ik heb, toen ik van 
jullie leeftijd was, nooit gelogen!” Het was ongeveer een 
minuut doodstil. 
En net toen de pastoor het idee kreeg dat zijn preek 
vruchten had afgeworpen, zuchtte het kleinste jongentje 
eens diep en zei:”Oke, geef de hond maar aan hem!” 

Een man loopt langs het strand. Hij staat stil en kijkt 
naar boven. “Hoeveel is een miljard jaar voor u, God?” 
zegt hij. “Ooh,” antwoordt God, “slechts een momentje.” 

“Hmmm,” zegt de man en loopt verder.
Even later staat hij weer stil, kijkt omhoog en vraagt: 

“Hoeveel is een miljoen euro voor u?” “Ooh,” zegt God, 
“een stuiver ofzo.” 
“Hmm,” zegt de man en loopt verder.
Plotseling roept de man: “Zeg God, hebt u een stuiver 
voor mij?” 
En God antwoordt: “Ja hoor, heb je een momentje?”
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Gevormd, wat nu?

Elk jaar worden in het bisdom Groningen-
Leeuwarden zo’n 700 tieners gevormd en daar 
ben jij er nu één van! 
Met het vormsel ontvang je de heilige Geest. De 
Geest van God helpt jou om sterk te zijn. Maar 
wat doe je daar nu mee? Als je kracht ontvangt, 
kun je in je leven klaar staan voor mensen die dat 
nodig hebben. Het is belangrijk dat je ziet wat 
er nodig is in de wereld en dat je daar je steentje 
aan bij kunt dragen. Dat is niet altijd even 
makkelijk, maar wel heel belangrijk. Martinus 
deelde zijn mantel met iemand die het koud had, 
hij keek om zich heen en zag wat hij kon delen. 
Dat kun jij ook doen, om je heen kijken en zien 
wat de mensen nodig hebben. Ook jij hebt veel 
te delen. God staat jou bij in het leven. Sta jij 
anderen bij in het leven?

Het leven van 
Sint Martinus

Aanmelding

Je kunt je als individu of als groep aanmelden door 
al je gegevens goed en volledig door te mailen of te 
bellen:
•	 Mail je naam, adres, telefoonnummer, 
	 geboortedatum, e-mailadres en je twee work-

shops (één informatieve en één actieve) naar 
Lisette Winter: l.winter@bisdomgroningenleeu-
warden.nl

•	 Bel: 050-4065888 en geef je naam, adres, tele-
foonnummer, geboortedatum, e-mailadres en 
je twee workshops (één informatieve en één 
actieve) door. 

Het is belangrijk dat de gegevens goed en volledig 
doorgegeven worden. We zullen rekening houden 
met jouw keuze voor de workshop. Maar omdat de 
groep groot is, kan het gebeuren dat je ingedeeld 
wordt in een andere workshop. 
Zie ook: www.bisdomgroningenleeuwarden.nl

Love
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Workshops
		  Speeddaten met de 
		  bisschop
	 Heb je altijd al een date willen hebben 

met de bisschop om hem beter te leren 
kennen? Grijp dan nu je kans om hem 
te ontmoeten en hem van alles te vra-
gen.

		  Ja zuster, nee zuster
	 Wat beweegt iemand nou om als zuster 

het klooster in te gaan? Hoe ziet het 
leven in een klooster eruit? Ga met 
zusters in gesprek en ontdek het zelf.

		  Leven met een verstandelijke 
beperking

	 Tijdens deze workshop maak je kennis 
met mensen met een verstandelijke 
beperking. Je gaat ervaren hoe mensen 
met een beperking wonen, leven en 
werken. 

		  Streetdance
	 Onder professionele begeleiding maak 

je een spetterende streetdance.

		  Sport en spel
	 Ben jij een spelletjesfreak en ben je ook 

zo gek op sporten? Leef je dan uit in 
deze workshop!

	 	 Vriendschapsbandjes maken
	 Wil je iets leuks maken voor jezelf of 

voor een vriend of vriendin, dan is 
vriendschapsbandjes maken misschien 
wel wat voor jou.

	 	 Kaarsen maken
	 Als je een echte ‘crea bea’ bent, dan is 

het kaarsen maken misschien wat voor 
jou.

Uit deze zeven workshops 
mag je twee kiezen: één 		
informatieve (workshop 1, 
2 of 3) en één actieve (work-
shop 4, 5, 6 of 7).

Neem mee

•	 Lunch; voor drinken 

wordt gezorgd

Korte reacties van tieners

“In het begin wilde ik niet naar de 

Martinusdag omdat ik dan niet 

naar voetbal kon. Maar achteraf 

ben ik blij dat ik ben geweest. 

De Martinusdag is veel leuker!”

“Het was een hele gezellige dag. 

Vooral de workshops waren leuk.”

“De workshop met de bisschop 

was erg interessant. 

Dan hoor je eens andere dingen 

van de bisschop dan wat hij in de 

kerk zegt.”

Workshops voor 
begeleiders

1. Liefde is… 
Met elkaar in gesprek over en verdiepen in 
het thema.

2. Het lagerhuis 
Debatteren a.h.v. stellingen.

Programma
10.00 uur	 Inloop: St. Jozefkathedraal, 

Radesingel 2 in Groningen
Vanwege de voorbereiding willen 
we vragen niet eerder dan 10.00 uur 
aanwezig te zijn.

10.30 uur	 Eucharistieviering

11.30 uur	 Vertrek met bussen naar de
Immanuelkerk, 
Overwinningsplein 1 in Groningen; 
Lunch

12.45 uur	 Opening met dans en 
entertainment

13.15 uur	 Inleiding: Love

13.45 uur	 Workshops I

14.45 uur	 Pauze

15.00 uur	 Workshops II

16.00 uur	 Pauze

16.15 uur	 Presentatie workshops

16.30 uur	 Einde Martinusdag

1

2

3

4

5

6

7

Brief van de 
bisschop
Beste jongens en meisjes,
Beste vormelingen,

Ook dit jaar houden wij in ons bisdom 
Groningen – Leeuwarden een Martinusdag 
voor alle vormelingen. Wij hebben ook nu 
weer een thema gekozen: Love.

‘Love’ is het Engelse woord voor liefde. 
Liefde is waar wij allemaal naar verlan-
gen. Door de liefde en zorg van andere 
mensen worden wij pas echt gelukkig. 
Naast de liefde van mensen mogen we 
Gods liefde ontvangen. Zijn liefde maakt 
dat we beter kunnen liefhebben en beter 
voor anderen klaar kunnen staan.

In het afgelopen jaar zijn jullie al ge-
vormd of dit gaat spoedig gebeuren. Het 
Sacrament van het Heilig Vormsel is het 
sacrament van Gods Geest. Door de Geest 
komt God ons liefdevol nabij.

Bij jouw geboorte had je Gods Geest al 
ontvangen. Toen schonk God ons zijn 
Geest als goddelijke zuurstof die ons 
leven mogelijk maakt. Door het Doopsel is 
jouw leven verbonden met het leven van 
Jezus Christus. Jezus nodigt ons uit om in 
vriendschap en liefde te leven met Hem.

Bij het Heilig Vormsel hebben wij voor 
jou om Gods Geest gebeden. Gods Geest 
schenkt jou liefde en kracht. Je kunt Gods 
liefde en hulp de komende tijd heel goed 
gebruiken. De komende jaren sta je voor 
grote veranderingen. Je groeit uit tot een 
volwassen man of vrouw. Tegelijk sta 
je voor belangrijke keuzes rond school, 
beroep en relatie. Ik hoop van harte dat 
je, in kracht van Gods liefdevolle Geest, 
de goede keuzes kunt maken en gelukkig 
zult worden.

Uiteindelijk hoop ik dat je door Gods 
Geest mag uitgroeien tot een liefdevol 
mens en tot een enthousiaste leerling van 
Jezus.

Door onze liefde voor God en onze liefde 
voor elkaar, kunnen wij laten zien dat wij 
echte katholieke christenen zijn. In kracht 
van Gods Geest kunnen wij groeien in 
zorgende maar ook vergevende liefde.

Graag zie ik velen van jullie op onze 
Martinusdag op zaterdag 13 november in 
Groningen.

Mede namens de vicarissen van ons 
bisdom,

Gerard de Korte
Bisschop van Groningen – Leeuwarden 


