
 
JONGERENTOCHT NAAR ASSISI 
 
Ben je niet bang om wat te zweten? Om je voeten te gebruiken? 
Om wat verdieping te zoeken in je leven? 
 
Wel eens van Franciscus gehoord? Hij was een heilige die in de 
dertiende eeuw leefde in Assisi. Hij was van rijke afkomst maar 
wilde God dienen in alle eenvoud. Hij leefde in vertrouwen met de 
mensen en met de dieren. Vandaar dat zijn sterfdag 4 oktober 
Werelddierendag is geworden. 
We dagen je uit om mee te gaan. Wat gaan we doen? We lopen in 
drie dagen vanaf Gubbio naar Assisi. Je draagt je eigen rugzak 
mee. In Assisi overnachten we bij zusters en houden we 
dagtochten naar plaatsen die met Franciscus te maken hebben. En 
dat allemaal met jongeren in de prachtige natuur van Italië. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer?  30 april tot en met 8 mei 
Waar?   Assisi in Italië 
Hoe?   We rijden met busjes naar Italië en keren zo  
   ook terug 
Voor wie?  Jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en  
   met 30 jaar 
Hoeveel kost het? 300 euro 
 
De tocht staat onder leiding van pastoor Gerben Zweers. Met 
vragen kun je terecht bij hem (gjbzweers@hetnet.nl) of bij diaken 
Wouter de Paepe (wdepaepe@zonnet.nl). 
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Beloofd is beloofd 

 
 
Dat zeg je als je een afspraak met elkaar gemaakt hebt: beloofd is 
beloofd. En dat maakt het leven wel leuker! 
Een leuk kinderkamp hebben we ook, met dit als thema. Als je 
houdt van knutselen, spelletjes, keten, lekker eten, speurtochten en 
ook wel eens niet slapen, dan is dit een leuk kamp voor jou! 
Maar… beloofd is beloofd… we spelen en luisteren ook naar een 
verhaal uit de bijbel. God riep Abraham en die ging op reis met al 
zijn schapen, koeien en heel zijn familie. Hoe dat afloopt? Dat 
hoor je ook op het kamp. Beloofd is beloofd! 
 
 
Wil jij ook in zes dagen iets moois (mee)maken? Ga dan mee op 
kinderkamp! 
 
Tot ziens in Ermelo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer:   8 t/m 13 augustus 
Waar: Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, 

Nijkerkerweg 65 te Ermelo 
Voor wie:  Meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar 
Aantal deelnemers: 40 
Leiding:  Marit Schouten, Michiel van den Ham 
Hoeveel kost het: 115 euro 
 

 
Beloofd blijft beloofd… 

 
 
Hou je van een uitdaging? Ben je sportief aangelegd en zet je 
door? En ben je ook niet bang om wat over God te horen? Dan is 
dit een prachtig kamp voor jou. We blijven dit jaar in Nederland 
en kamperen op een scoutingterrein in Ermelo.  
Iets beloven is spannend, want je weet nooit hoe je er later over 
denkt. Tijdens het kamp horen we ook verhalen uit de bijbel over 
Abraham. Maar wat wij je in ieder geval beloven, is dat het een 
ontzettend leuk kamp wordt. 
 
Er staan allerlei activiteiten op het programma. We kamperen, je 
kookt zelf met je eigen groep, we hebben een trektocht, gaan 
klimmen en pijl- en boogschieten en bij het kampvuur kun je goed 
zingen of de meest idiote spelletjes doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar?   Scoutingterrein, Kalkoenweg 3 te Ermelo 
Wanneer?  Er zijn twee kampen: 
Tienerkamp I:  8-14 augustus 
Tienerkamp II: 15-21 augustus 
Hoeveel kost het? 130 euro 
Voor wie?  Tieners van 12 tot en met 15 jaar. 
Het kamp wordt begeleid door pastoor Zweers 
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