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Pastoor van Ars

BEGREPEN
Half pension vanaf avondmaal eerste dag tot en
met ontbijt laatste dag;

+ ééndag vol pension in La Salette;

logies op basis van comfortabele tweepersoons-
kamers in 2- en 3 sterrenhotels;
uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen avondmaal;

- alle taksen en diensten hotel-, restaurant en

autocarpersoneel (chauffeur en gids);

heen- en terugreis plus alle excursies met eigen luxe
viersterren touringcar met airco, bar, toilet en video
of DVD;

« verzekering als autocarpassagier en Garantiefonds.

NI

ET INBEGREPEN
Toeslag éénpersoonskamer voor zover beschikbaar;

- alle toegangsgelden;

persoonlijke uitgaven als tafeldrank, verteer,
vrijblijvende extra’s enz;

- gebeurlijk verplichte buitenlandse begeleiding;
- facultatieve toeslag annulatie en reisbijstand-

verzekering: 15,00 €.

REISDOCUMENTEN: Identiteitskaart

Nederlandse begeleiding

Met bezoek aan Ars

La Salette

“La Salette”

De zomer is een ideaal moment voor een reis naar het Maria-bedevaartsoord La Salette
tussen Gap en Grenoble, hoog gelegen boven het dorpje Corps op een plateau in de Franse
Alpen, waar in 1846 Maria verscheen aan twee herderskinderen.

La Salette is een alpendorpje op 1800 m hoogte, gelegen in de Franse Dauphiné. Midden
in de alpenweiden staat de basiliek van Notre Dame de la Salette. Het natuurschoon is er
overweldigend, woest en groots. Men raakt er in de ban van de grootsheid van de natuur
en van een adembebenemende stilte .

“Ars"”

Ars is een gewoon dorpje gelegen in de vlakte van Bresse ten noorden van Lyon. Het is een
bedevaartsoord dat vooral bekend is om de in 1925 heilig verklaarde pastoor Jean-Baptiste-
Marie Vianney. Zijn relieken rusten in een basiliek, het lichaam van de heilige is nog geheel
intact, zijn hart is opgeborgen in een schrijn dat zich in de Hartkapel van Ars bevindt. Het
dorpje wordt elk jaar bezocht door ongeveer een half miljoen pelgrims.

“Nevers”

In 1866 trad Bernadette Soubirous onder de naam Soeur Marie-Bernarde in bij de zusters van
St. Gildard in Nevers. Ze werkte er als hulpkosteres en ziekenverzorgster. Wat er in Lourdes
was gebeurd, moest zij echter verzwijgen. Ze stierf er op 16 april 1879. Sinds 1925 rust haar
intacte lichaam in een schrijn opgebaard in het klooster.

Ons verblijfshotel in La Salette
Hoétellerie du Pelerinage **
F-38970 La Salette
Tel.: 00-33/4.76.30.32.90
Fax: 00-33/4.76.30.03.65
www.lasalette.cef.fr

Ruime, doch sobere kamers met douche,
lavabo en toilet. Lift. Eerste dag in La
Salette is op basis van vol pension.
Onze hotels tijdens de tussenovernach-
tingen zijn zeer degelijk hotels met alle
comfort. Hotel Mercure in Villefrance sur
Sadne en Mercure Hotel in Moulins. De
volledige hotellijst wordt u bezorgd na
afrekening van het eindsaldo.
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La Sale;

Dag 1:
Vanaf Parijs langs de autoroute A6 naar Ars. Het dorp Ars ligt op 450km van Parijs.
In de loop van de avond aankomst in Villefranche sur Saéne en overnachting in hotel Mercure.

Dag 2: Ars

Voormiddag bezoek aan de “Heilige Pastoor van Ars”. Elk jaar bezoeken een half miljoen pelgrims
Ars en brengen een bezoek aan de romaanse basiliek met het schrijn met het lichaam van Abbé
Vianney, beter gekend als “le Curé d'Ars ( de pastoor van Ars), zijn biechtstoel, zijn preekstoel en
de pastorie. In 1925 werd hij door paus Pius XI heilig verklaard en in 1929 wordt hij als patroon
aangewezen van alle pastoors ter wereld.

Ook mogelijkheid om het bijwonen van een nederlandstalige diareeks over het leven van de
H.Pastoor van Ars. Na de middag via Grenoble, langs de Route Napoléon, naar La Salette. In de loop
van de avond aankomst in La Salette en overnachting in LHotellerie du Sanctuaire. Vol pension.

Dag 3: La Salette

La Salette is een onooglijk alpendorpje op 1800 meter hoogte. Op 19 september 1846, het feest
van Onze Lieve Vrouwe van Smarten, verscheen Maria aan twee herderskinderen , de 14-jarige
Melanie Calvat en de 11-jarige Maximin Giraud. Maria deed in La Salette een aantal uitspraken die
bij modernistische groepen niet op een warm onthaal kunnen rekenen. Toen niet en nu niet
Een waterbron werd ontdekt op de plaats van de verschijning. Tijd voor bezoek aan het heiligdom
en voor wandeling in de bergen. Verblijf in La Salette in half pension.

Dag 4:

Na het ontbijt afreis via Grenoble en Lyon naar Moulins. Onderweg bezoek aan Paray-le Monial,
bekend vanwege de prachtige romaanse basiliek en als bedevaartsoord in de Heilig-Hart-verering.
De zuster Margaretha-Maria Alacoque kreeg hier in de 17e eeuw visioenen van het Heilig Hart
van Jezus. Bezoek aan de basiliek en aan de kapel van de Visitatie met het lichaam van de zuster.
Aankomst in Moulins rond 19.00u. Avondmaal en overnachting in hotel Mercure.

Dag 5: na het ontbijt naar Nevers.

Voormiddag brengen we een bezoek aan“l'Espace Bernadette” 0.a. aan het klooster Saint-Gildard
waar het schrijn met het ongeschonden lichaam van Bernadette zich bevindt.

Bovendien is er een nabootsing van de grot van Massabielle (Lourdes) waar Maria achttien maal
aan Bernadette verscheen. In de kloostertuin staat een mooi beeld van Maria waarvan Bernadette
zegde:“Elle a quelque chose de la Beauté que j'ai vue” Tot slot vertelt een museum over het leven
van Bernadette temidden van de zusters van de Liefdadigheid in Nevers. Na haar dood in 1879,
tot op heden is haar lichaam ongeschonden gebleven. Sinds 1925 is het lichaam, zonder dat er
verdere ontbinding optreedt, boven de grond gebleven. Het ligt opgebaard in een schrijn in de
kapel van het klooster. Na het bezoek vertrek naar Belgié.
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VERTREKDATUM en PRIJS :

Van zaterdag 7 tot woensdag 11 augustus 2010.
Toeslag éénpersoonskamer:
€ 80,00 (4 nachten)

GEEN NACHTREIZEN H P 440’00




