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Hol Jongens en meisjes,

Jozef was de op een na jongste uit een groot
jongensgezin en duidelijk vaders lievelingetje. Als
kleine jongen kreeg hij een prachtige jas met de
mooiste kleuren waar z’'n broers stik jaloers op
waren. In een droom kreeg Jozef een boodschap
die pas later duidelijk werd. Zijn broers maakte
korte metten met Jozef en gooiden ‘m op een dag
in een diepe put. Daar lieten ze hem achter. Maar
dan komt er een onverwachte wending in dit
avontuur. Jozefs droom komt uiteindelijk uit:
eens zullen ze allemaal voor hem buigen.

Het worden spannende avonturen waar we jullie
tijdens dit kamp in willen meenemen.

Die nieuwe jas van Jozef was echt vet!
Schitterend met al die kleuren!

Net zoals Jozef die jas kreeg van zijn vader, zo
wordt eigenlijk elk kind op 't kamp met zo’'n
kleurrijke jas bekleedt. Niet van wol of katoen,
maar een jas die jij je leven lang aanhoudt. Een
jas van blijdschap, vriendschap, liefde, trouw,
moed, (zelf)vertrouwen, ... Allemaal kleurtjes uit
jejas. Dus: “Pas je nieuwe jas!”

Kom, en beleef de avonturen mee van Jozef. Het
lijkt ons heel gezellig jou op 't kamp te zien.
Graag tot ziens!

Groetjes,

Het zomerkamptesm

we
eer ﬁre;n je kunt spel
ingen, lachen en luisteren
over presentaties of meedoer

Jozef. (de musical-hits dreunen nog Iekker lang na
in je hoofd...)
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Beste ouders,

Sommige momenten uit je jeugd blijven je altijd bij. Je
kijkt er met plezier op terug en je weet dat 't een
ervaring was waar je iets geleerd hebt voor ‘t leven.
Het heeft je verrijkt! Dat is wat we in het zomerkamp
uw kind willen meegeven. Een bijzondere belevenis.

Op het kamp kan uw kind volop genieten van leuke
sport- en spelactiviteiten.  Bosspelen, musical,
spektakel, muziek en het avontuur van Jozef waar de
kinderen de hele week in worden meegenomen.

Ons doel is om kinderen de basis van het christelijk
geloof mee te geven. lets wat in onze maatschappij niet
iets vanzelfsprekends is. Op een speelse en vrolijke
manier passeren waarden als eerlijkheid, vertrouwen,
vergeven en behulpzaamheid de revue.

Het activiteitenaanbod is divers, zodat zowel jongens
als meisjes, jonge kinderen en schoolverlaters aan hun
trekken komen. Tijdens het inhoudelijke programma
worden kinderen met leeftijdgenootjes in kleine
groepjes- begeleidt door vaste leiders, zodat er
persoonlijke aandacht is voor ieder kind.

Het team bestaat uit een enthousiaste groep van
jongeren, ouders en een priester.

Als uw kind niet echt opgegroeid is met het geloof in
God of met de r.k. kerk, maar het wel leuk vindt om er
op een eenvoudige wijze mee kennis te maken, is dit
kamp de ideale plek. Elk kind is van harte welkom. We
maken er met elkaar een groot feest van!

Praktische informatie:

Voor wie: Kinderen van 8 t/m 12 jaar (groep 4 t/m
8 van de basisschool).

Waar: Conferentie-oord Emmaus te Helvoirt.

Dit is een voormalig klooster, voorzien van alle
gemakken in een omgeving van bossen en duinen.
Er is een groot sportveld en een speeltuin.

Zie ook : www.emmausbezinningscentrum.nl

Wanneer: 3 - 8 augustus 2010

Kosten: 120 euro per kind.
(mochten kosten deelname in de weg staan,
neemt u dan gerust contact met ons op)

Opgave & info:
Via internet: www.emmanuelnederland.nl
Telefonisch: 040 2212531 bij Anja Vergouwen.

Na opgave ontvangt u een bevestiging met
verdere praktische gegevens. Op de website kunt
u niet alleen naar foto’s kijken van vorig jaar,
maar vindt u ook meer informatie over de r.k.
gemeenschap Emmanuel.

Ditnodiging

Nodig je klasgenootje, buurmeisje, neefje of
teamgenoot ook uit!

Vraag extra folders gratis aan en verwijs naar de
website. www.emmanuelnederland.nl

Als je een kind uit een gezin wat niet eerder is
geweest zover krijgt dat hij of zij met je mee
gaat, is er op het kamp voor jou een speciale
verrassing! Bij het aanmelden op de website kun
je dit aangeven.

Dus: doen hé? Het wordt extra gezellig met veel
nieuwe gezichten!




