
 
 

 

Kerkenzingestafette    26-6-2010 
 

Negen uur zingen in de Utrechtse binnenstadskerken  

 

Op 26 juni aanstaande is het feest voor wie van zingen houdt – en 

voor wie graag luistert. Wie wil kan een dag lang zingen in de 

binnenstadskerken van Utrecht.  

 

Gedurende het seizoen van Kerken Kijken Utrecht, van 25 juni tot en met 

11 september wordt er in elke kerk een lied tentoongesteld. Elke kerk laat 

een voor haar representatief lied zien. Sommige kerken richten bij dat lied 

een kleine tentoonstelling in. Wie alle kerken bezoekt, kan een heel scala 

aan kerkliederen lezen en bekijken.  

 
Liederen moeten natuurlijk klinken. Daarom is er een kerkenzingestafette: 

Op 26 juni wordt in de deelnemende kerken het door hen gekozen lied 

ingestudeerd en door de bezoekers - door u dus - gezongen.  

 

Deze estafette wordt georganiseerd door de werkgroep Kerk in de City. 

Deze werkgroep organiseert jaarlijks een inhoudelijke bijdrage bij het 

cultuurhistorische project Kerken Kijken Utrecht. Een voorbeeld is de 

pelgrimspas die nog steeds verkrijgbaar is. Op deze manier proberen 

kerkgenootschappen te laten zien wie ze zijn en wat het gebouw waarin zij 

vieren met hen als geloofsgemeenschappen doet. 

 

De estafetteroute (onder voorbehoud): 

 
St. Gertrudis kathedraal     09.00 – 09.30 

Lutherse kerk                    09.45 – 10.15 

Nicolaïkerk                       10.30 – 11.00 

St. Catharina kathedraal     11.15 – 11.45 

Pieterskerk            12.00 – 12.30   

Jacobikerk                        12.45 – 13.15 

doopsgezinde kerk                13.30 – 14.00  

St. Willibrorduskerk           14.15 – 14.45 

Janskerkkoor                        15.00 – 15.30 (in Willibrordus)  

Geertekerk                        15.45 – 16.15 

St. Augustinuskerk            16.30 – 17.00 

Domkerk                          17.15 – 17.45 


