JONGERENTOCHT NAAR ASSISI IN ITALIE

Ben je niet bang om wat te zweten? Om je voeten te gebruiken? Om wat
verdieping te zoeken in je leven?

Wel eens van Franciscus gehoord? Hij was een heilige die in de dertiende eeuw
leefde in Assisi. Hij was van rijke afkomst maar wilde God dienen in alle eenvoud.
Hij leefde in vertrouwen met de mensen en met de dieren. Vandaar dat zijn
sterfdag 4 oktober Werelddierendag is geworden.

We dagen je uit om mee te gaan. Wat gaan we doen? We lopen in drie dagen
vanaf Gubbio naar Assisi. Je draagt je eigen rugzak mee. In Assisi overnachten
we bij zusters en houden we dagtochten naar plaatsen die met Franciscus te
maken hebben. En dat allemaal met jongeren in de prachtige natuur van ltalié.

Wanneer? 30 april — 8 mei 2010

Hoeveel? 300 euro

Voor wie? Jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en met 30 jaar
Hoe? We rijden met busjes naar Italié en keren zo ook terug.

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij pastoor Gerben Zweers,
gibzweers@hetnet.nl of diaken Wouter de Paepe, wdepaepe@zonnet.nl.

Aanmeldingsformulier jongerentocht 2010

Voornaam:

Achternaam:

Geeft zich op voor: 0 jongerentocht 16 t/m 30 jaar
(30 april t/m 8 mei)

Straat + nummer:

Postcode + Plaats:

Telefoonnummer thuis:

Telefoon(nood)nummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Polisnummer
ziektekostenverzekering
+ verzekeraar:

Medicijnen* nee / ja
namelijk:
Dieet* nee / ja
namelijk:

* omcirkelen wat van toepassing is

Dit formulier s.v.p. opsturen naar: (een postzegel is niet nodig)

Aartsbisdom Utrecht
T.a.v. mevr. M. de Vries
Antwoordnummer 6314
3700 WB ZEIST



