
Pelgrimeren in het Quirinus-octaaf 
Zaterdag 5 september 2009 
 
In september 1907 ontstond in het kerkje van Wahlwiller  
(tussen Vaals en Gulpen) de Quirinus-verering, op initiatief 
van de toenmalige pastoor: hij zag veel mensen uit 
Wahlwiller naar het Quirinuskerkje van Rott (Noord Eifel) 
pelgrimeren om daar de heilige aan te roepen tegen 
zenuw- en reumaziekten.  
Hij wilde de Quirinus-devotie naar Wahlwiller halen, ook 
als inkomstenbron voor de parochie. Hij liet een kopie 
maken van het beeld van de H.Quirinus te Rott, en de 
paters van Wittem bezorgden hem een relikwie van de 
heilige. En inderdaad: Wahlwiller wérd een 
bedevaartplaats. De verering nam in de tachtiger jaren 
sterk af, maar het Quirinusoctaaf rond zijn jaarfeest wordt 
zowel in Rott als in Wahlwiller nog steeds in ere gehouden.  
 

► Voor de stevige wandelaars: een drielanden-wandeling van 30 km. 

Van het Quirinuskerkje in Rott (D) naar Wahlwiller.  
Het charmante Eifeldorpje ligt bij Roetgen, zuidelijk van Aken. De (vernieuwde) 
fraaie wandeling door bossen en weiden gaat o.a. via Lichtenbusch (B) en de bron 
van de Geul, door het Aachener Wald (pauze bij de Entenpfuhl), via het 
Drielandenpunt en Holset. 
  

08.00 uur: Mogelijkheid van vervoer per auto van Wahlwiller naar Rott. (*) 
09.00 uur: Opening en pelgrimszegen in het Quirinuskerkje van Rott. 
15.30 uur:  Vanuit het kerkje van Holset verder, samen met de andere pelgrims.  
17.15 uur:  Afsluiting met een korte Quirinusviering in het kerkje van 

Wahlwiller. Aansluitend pelgrimssoep bij eetcafé de Verwondering. 
 

► Voor de andere liefhebbers: een rondwandeling van 13 km.  
Vanuit Wahlwiller via Abdij Mamelis, Oud-Lemiers en Holset. 
 

12.00 uur: Opening in het bijzondere parochiekerkje van Wahlwiller. 
13.15 uur:  Bezinning in de crypte van Abdij Benedictusberg te Mamelis. 
15.30 uur:   Vanuit Holset, samen met de pelgrims uit Rott, via Vijlen terug. 
17.15 uur: Afsluiting met een korte Quirinusviering in het kerkje van 

Wahlwiller. 
 

Deelname is gratis. ▪    Graag vooraf opgeven.  ▪     Neem zelf drank en proviand mee! 
 

(*) Chauffeurs én pelgrims kunnen zich, vóór 1 september, melden bij  
dhr. Marcel Ploemen, voor meer info: menmploemen@home.nl; tel. 043 - 451 2060. 
 

Organisatie: Parochie Wahlwiller mmv Stichting Pelgrimswegen&Voetpaden (SPV) 
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