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"We wensen u een prachtig feest van de Verrijzenis, met grote hoop en
diepe vrede van hart."
van de redactie

EEN AFRIKAANSE SMAAK...
Inleiding

Door Sabine de Kersabiec, codrdinator Franstalig Afrika

De missie naar Kameroen met Anne-Céline en Helene
was zeker een klein verslagje in de nieuwsbrief waard!
We konden de moeders bezoeken in de steden Yaoundé,
Douala en Kribi.

Op elk van deze plaatsen ontmoetten we de bisschoppen
die ons zegenden en bemoedigden in onze missie.

De moeders waren er ook, mooi in hun gouden en witte
lendendoeken, vrolijk, gastvrij en glimlachend.

We werden alle drie gesticht door hun geloof, hun moed
en hun hoop, ondanks zeer moeilijke situaties. Anne-
Céline hielp hen de spiritualiteit van Biddende Moeders
te begrijpen en de vreugde te voelen die hieruit
voortvloeit.

Christiane Engoulou, nationaal codrdinator voor
Kameroen, en de paters Prosper en Ephraim hadden dit bezoek zo goed georganiseerd en ons met
zoveel warmte ontvangen. Ons bezoek werd gekenmerkt door uitwisselingen, conferenties,
gezamenlijke gebeden en radio-uitzendingen, vreugde en eenvoud in het gezin.

Verenigd in gebed, zullen we onze kinderen redden.



‘Bezoek aan Kameroen
door Christiane, nationaal coordinator in Kameroen

Van 20 tot en met 28 maart 2025 ontving het Centraal-Afrikaanse land Kameroen bezoek van onze
internationale codrdinator Anne-Céline, vergezeld door haar assistente Héléne de Franssu en Sabine
de Kersabiec, verantwoordelijk voor Franstalig Afrika.

Biddende Moeders begon in 2011 in Yaoundé¢ in Kameroen, in de gemeenschap van Sint-Jan, in de
priorij van het Collége Vogt, onder impuls van Sabine. In maart 2015 reisde Sabine naar Kameroen,
waar ze welwillend werd ontvangen door de apostolische nuntius Monseigneur Piero Pioppo en
vervolgens door Monseigneur Jean Mbarga, aartsbisschop van Yaoundé. Ze ontving de zegen,
steun en aanmoediging van beide prelaten, wat leidde tot de uitbreiding van de beweging in het hele
land.

Anne-C¢éline, Héléne en Sabine ontmoetten Kameroense moeders en geestelijken en hielpen hen de
voordelen van Biddende Moeders te herontdekken. We werden ontvangen door de apostolische
nuntius Monseigneur José Avelino Bettencourt, aartsbisschop Jean Mbarga van Yaoundé,
aartsbisschop Kleda van Douala en bisschop Damase Zinga Atangana Kribi. Al deze prelaten
zegenden, bemoedigden en beloofden de bescherming van Biddende Moeders in Kameroen.

De conferenties gegeven door Anne-Céline en haar team, gaven de moeders veel steun.

In Yaoundé merkten we de aanwezigheid op van moeders uit het uiterste noorden van Kameroen,
een regio waar Biddende Moeders al vele, vele groepen heeft aangetrokken! Deze moeders hadden
twee dagen met de bus gereisd om hier te komen!

Een andere conferentie vond plaats in Douala, de economische hoofdstad van Kameroen. Om er te
komen, reisden Anne-Céline en haar team zes uur met de bus en kwamen om 23.30 uur aan. We
waarderen ten zeerste hun offer en hun missionaire ijver. Een offer, vooral gezien het klimaat van
Douala, met een zeer warme 33°C in maart.

En tot slot werd er nog een conferentie gehouden in Kribi, een kustplaats in Kameroen.

Al deze conferenties waren zeer rijk, diepgaand en vol leerzame getuigenissen. Het waren
momenten van innerlijke genezing, van troost voor moeders, die de geruststelling kregen dat ze niet
alleen zijn.

We zijn verenigd door gebed. Ook, tijdens deze conferenties, herinnerde Anne-Cé¢line ons eraan dat
lofprijzing een uitdrijving is - Psalm 22,3 maakt dit zo duidelijk door ons te vertellen dat de Heer zit



te midden van de lofprijzingen van zijn volk. Onze lofprijzing cre€ert een sfeer waarin God ons kan
genezen. Gods aanwezigheid in onze lofprijzing verdrijft de duisternis.

Wat mij het meest raakte aan deze conferenties was de erkenning dat Biddende Moeders eerst het
moederhart geneest, het bekeert en zacht maakt. Doordat zachtheid opwelt in het moederhart, wordt
het kind vervuld van liefde. Anne-C¢line leidde ons binnen in de diepten van de negen gebeden in
het kleine gebedenboekje. Ze nodigde ons uit om de Heilige Geest te vragen ons hart om te vormen,
zodat het op Jezus gaat lijken. Hij is het die onze innerlijke en uiterlijke verdeeldheid verdrijft.

Dit bracht ons ertoe de getuigenissen te herinneren die de authentieke en effectieve kracht van
gebed nr. 2 onthullen. Anne-Céline's verblijf in Kameroen was noemenswaardig vanwege
Christiane Engoulou's belofte om als Kameroens nationale leider te dienen. Dit vond plaats op 21
maart in de Sint-Augustinuskapel van de Katholieke Universiteit van Centraal-Afrika, voor de Heer
Jezus Christus en alle moeders die aanwezig waren bij de Mis ter gelegenheid van deze gebeurtenis.
Met deze enkele woorden bidden we tot de Heilige Geest om ons vertrouwen in de Heer te
versterken, zodat we ons goed kunnen laten scholen in de 100% overgave en het loslaten die de
spiritualiteit van Biddende Moeders is.

Moge de Heilige Naam van Jezus, onze Heer, verheerlijkt worden!

"VERENIGD IN GEBED ZULLEN WE ONZE KINDEREN REDDEN"

Door Hélene de Franssu

Deze zin, die op de omslag van het Biddende
Moeders-boekje staat, is prachtig en stralend!
Tijdens elke Biddende Moeders-bijeenkomst die
we bezochten bij ons bezoek aan Kameroen,
verkondigden we: "Verenigd in gebed, zullen we
onze kinderen redden''!

Dit deed in ons herleven dit profetische woord,
deze belofte van leven!

De Heer verlangt naar de redding van al zijn
kinderen! Veronica vertrouwde ons toe dat ze de
genade had ontvangen om te begrijpen dat geen
enkel kind dat met geloof en liefde aan de voet van
het kruis wordt geplaatst, verloren zou gaan.

Hij geeft ons de middelen: &

- Gebed: wendt u iq GEBED tot Jezus: Jezus houdt van u!
- Eenheid: we zijn EEN door gebed.

Het is daarom een grote genade om overal ter wereld hetzelfde gebedenboek te gebruiken, de 9
gebeden die we van de Heer hebben ontvangen, samen te bidden en te leren onze kinderen met
groot vertrouwen aan de voet van het kruis van Jezus te plaatsen, zeker van zijn liefde.

Dankzij de Heilige Geest, aan wie we onze bijeenkomsten toevertrouwen, houden we nooit op te
ontdekken hoe belangrijk deze gebeden zijn, altijd nieuw, actueel en werkzaam voor ons, onze
kinderen, onze gezinnen en onze Kerk.

Op een dag vroeg een coodrdinator me hoe een dagretraite voor moeders moest worden
georganiseerd, en ik vertelde haar simpelweg wat Veronica ons had geleerd: Houd het simpel: met
het boekje, de veelgestelde vragen, het boek "De vreugde van overgave aan Hem", heb je alles wat
je nodig hebt! Haar vraag stelde me in staat om dieper op het onderwerp in te gaan, naar de
getuigenissen te luisteren, en ik ben echt verbaasd te ontdekken dat de gebeden in het boekje ons het
antwoord geven:



Neem een gebed met de hulp van de Heilige Geest, voeg het samen met het Woord van God, voeg
de getuigenissen van moeders toe en zie wat de Heer ons kan openbaren dat sterk, krachtig, stralend
en waar is, en een nieuw pad van geloof en vrede opent, recht in onze harten, die vaak angstig zijn...

Neem bijvoorbeeld het gebed om bescherming (2):

Wanneer we Jezus vragen om ons te beschermen met Zijn Kostbaar Bloed, is dat heel serieus. Zeer
krachtig, en we kunnen in het Evangelie iets vinden om uitgebreid over na te denken:

- Paulus aan de Filippenzen, 2,6-11: wanneer we de Naam van Jezus uitspreken, "spreken we de
Naam uit boven elke naam, en elke knie buigt zich, in de hemel, op de aarde en onder de aarde"

- 1. Petrus 1,18-21: we roepen het vergoten Bloed van Jezus aan, "het kostbare, onbevlekte Bloed
van Christus die ons ontrukt aan dood en duisternis"

En vele andere passages om te ontdekken.

,Het Woord van de Heer is Waarheid en Zijn Wet is Bevrijding," verkondigen we gedurende de
vastentijd.

Laten we nu gebed (4) nemen voor de eenheid van de groep en gebed (6) voor de eenheid van de
groepen... waarin de zin weerklinkt: "Verenigd in gebed zullen we onze kinderen redden." In zekere
zin is eenheid een voorwaarde voor het goed functioneren van de groep, van de beweging: Door
gebed, broederliefde en vergeving indien nodig, door respect voor vertrouwelijkheid, vreugdevolle
gehoorzaamheid en trouw aan de spiritualiteit van Biddende Moeders, zoals de Heer ons heeft
geleerd, blijven we verenigd!

Johannes 17,11: "Mogen zij één zijn, zoals wij één zijn." Biddende Moeders verspreidt deze
eenheid overal waar we leven! Wat een prachtige werkelijkheid!

In het midden van het boekje staan nog vele andere gedachten om te verkennen: "ons verheugen in
onze roeping als moeders" is zo waardevol om te herontdekken, vooral wanneer we in
moeilijkheden verkeren; onlangs ontmoetten we een bisschop die Biddende Moeders aanmoedigde
om moeders te helpen de vreugde van hun roeping als moeder te herontdekken, en dit zijn de eerste
woorden die Veronica 30 jaar geleden verzamelde! 30 jaar alweer!

Dank U, Heer, voor de gebeden van deze prachtige moeder.

Dank U voor uw trouwe, liefdevolle en troostende aanwezigheid aan onze zijde!

Dank U voor dit Jubeljaar van Hoop!

Dank U, Heer, voor de nieuwe hoop die U ons geeft nu we onze kinderen bij U brengen!

"Verenigd in gebed, zullen we onze kinderen redden!"

De kracht van het Kostbaar Bloed van Jezus en het Gebed om

Bescherming

it In een Afrikaans dorp klaagde een man bij de parochiepriester dat

er een sekte in het dorp was aangekomen, en hij was erg boos en
verontrust.

. Na onderzoek realiseerde de priester zich dat de 'sekte' die de man
beschreef in feite een kleine groep Biddende Moeders was die elke
dinsdag bijeenkwam in een huis in het dorp.

Toen de priester zich realiseerde dat deze gebedsgroep bestond uit
moeders die baden voor hun kinderen, vroeg hij hen hun vurigheid
en aandacht te verdubbelen en zich niet te laten storen door de
klachten van de man. En dat deden ze...

In de dagen die volgden, hadden hun gebeden het effect van een
krachtige uitdrijving op de man die bij de priester was komen
klagen.




Hij begon te huilen, te schreeuwen en publiekelijk te bekennen dat hij de kinderen van het dorp had
betoverd, en hij koos ervoor om het dorp uit eigen vrije wil te verlaten!

Deze getuigenis werd ons gegeven tijdens ons bezoek aan Kameroen en ik deel het met jullie
allemaal, zodat we kunnen beseffen dat er niets krachtiger is dan de Heilige Naam van Jezus die
wordt aangeroepen over onze huizen en onze kinderen.

Laten we ons ervan bewust zijn dat Biddende Moeders de kracht van uitdrijving heeft, als we het
met overtuiging, vurigheid en liefde bidden! We hebben de Overwinning al door Jezus!

Het is aan ons om het te verkondigen en te prijzen, zodat de duisternis verdreven wordt!

Het is de liefde en vurigheid van ons hart die God in staat stelt te handelen!

Verenigd in gebed zullen we onze kinderen redden!
Anne-Céline

‘Uit Slowakije

Door Jana

We ervoeren het licht van de stilte tijdens een geestelijke retraite voor alle moeders uit MP, toen we
vroeg op zondagochtend, bij zonsopgang, in stilte met brandende kaarsen wachtten op de verrijzenis
van onze Heer Jezus Christus en onze doopbeloften hernieuwden. Pater Marian herhaalde meerdere
keren, met lange stiltepauzes ertussen: "Het licht van de stilte."

Door het licht dat uit deze stilte voortkwam, raakte de Heer Jezus onze harten diep - zoals wanneer
we het Woord van God horen.

De gebeden in ons MP-boekje zijn heel eenvoudig, maar toch diep. Elk woord heeft zijn plaats en
betekenis. De zinnen zijn sprekend en helder en raken onze gewonde harten zachtjes. Het is alsof ze
door de Heilige Geest met de grootste liefde zijn uitgesproken.

Maar er staat nog meer tussen de regels van deze gebeden door. Daarom wordt er na elk gebed
aangegeven: "Een moment van stilte", geschreven in kleine letters, maar toch zo'n enorm belangrijk
moment, waardoor het licht komt - waardoor we tussen de regels door kunnen lezen en de diepte
van de gebeden en de liefde van onze Heer kunnen herontdekken."

“Wig vertrouwen aan uw gebeden foe de internationale

conferentie die in it jubileumyjaar plaalsvindl,
van 22 tot en met 28 september in Lourdes”




Biddende Moeders - 3 Dagen van Gebed

27 -29 JUNI 2025
vanuit Duitsland

27 juni 2025
Spreuken 15,11

Dodenrijk en onderwereld liggen open voor Heer, hoeveel te meer de harten van de
mensenkinderen.

28 juni 2025
Hebr. 2,18-3,1

Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan Hij allen helpen die beproefd worden.
Daarom, heilige broeders en zusters, u die deelhebt aan een hemelse roeping, richt uw ogen op de
apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden, Jezus.

29 juni 2025
Ps. 30,12-13

Daarom zal ik niet zwijgen; ik zal U loven.
Heer, U bent mijn God; ik zal U eeuwig danken.
26-28 SEPTEMBER 2025

vanuit Spanje

26 september 2025

Ps. 24,7-10

‘Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten, aloude poorten, omhoog!

de Koning van de glorie komt binnen.’

‘Wie is toch die Koning van de glorie?’ De Heer, sterk en machtig, de Heer, machtig in de strijd.’
‘Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten, aloude poorten, omhoog!

de Koning van de glorie komt binnen.’

‘Wie is toch die Koning van de glorie?’De Heer van de machten, Hij is de koning van de glorie.

27 september 2025

Ps. 25,1-12

Tot U, HEER, hef ik mijn ziel op.

Mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet te schande worden; laat mijn vijanden zich niet over mij
verheugen.

Laat niet te schande worden wie op U wachten;

laat hen die op U vertrouwen niet te schande worden;

laat hen die opzettelijk verraderlijk zijn, te schande worden.

Maak mij uw wegen bekend, HEER; leer mij uw paden.

Leid mij in uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; op U wacht ik de hele dag.
Denk aan uw goedertierenheid, HEER, en aan uw liefde, want die zijn er van oudsher.

Denk niet aan de zonden van mijn jeugd of mijn overtredingen; naar uw liefde, HEER,

gedenk mij, omwille van uw goedheid!

Goed en oprecht is de HEER; daarom onderwijst Hij zondaars op de weg.

Hij leidt de nederigen in het rechte pad en leert de nederigen zijn weg.

Al de paden van de HEER zijn goedertierenheid en trouw,

voor hen die zijn verbond en zijn bepalingen in acht nemen.

Vergeef, omwille van uw naam, HEER, mijn ongerechtigheid, want die is groot.

Wie zijn zij die de HEER vrezen? Hij zal hun de weg leren die zij moeten kiezen.




28 september 2025

Ps. 27,1-4.10-14

De HEER is mijn licht en mijn heil; voor wie zou ik vrezen?

De HEER is de vesting van mijn leven; voor wie zou ik bang zijn?

Wanneer boosdoeners mij aanvallen om mijn vlees te verslinden — mijn tegenstanders en vijanden —
zullen zij struikelen en vallen.

Al legert een leger zich tegen mij, mijn hart zal niet vrezen;

Al zou er oorlog tegen mij opkomen, toch zal ik vol vertrouwen zijn.

Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, en dat zal ik zoeken:

al mijn levensdagen in het huis van de Heer wonen,

om de schoonheid van de Heer te aanschouwen en in zijn tempel te onderzoeken.

Als mijn vader en moeder mij verlaten, zal de Heer mij aannemen.

Leer mij uw weg, Heer, en leid mij op een effen pad, omwille van mijn vijanden.

Geef mij niet over aan de wil van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan,
en zij blazen geweld.

Ik geloof dat ik de goedheid van de Heer zal zien in het land van de levenden.

Wacht op de Heer, wees sterk en laat uw hart moed vatten; wacht op de Heer!

23-25 JANUARI 2026
vanuit Frankrijk

23 januari 2026

1 Sam. 26, 1-12

De Zifieten begaven zich naar Saul in Gibea en zeiden: "Weet u dat David zich schuilhoudt op de
heuvel Chakila ten oosten van de wildernis?' Toen begaf Saul zich met drieduizend uitgelezen
Isralieten op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken. Boven op de heuvel Chakila
die oostelijk van de wildernis ligt, aan de weg, sloeg Saul zijn kamp op. David, die zich daar in de
woestijn ophield, bemerkte dat Saul hem tot in de woestijn gevolgd was. Toen zond David
verspieders uit en kwam precies te weten, waar Saul was aangekomen. David begaf zich op weg en
kwam bij de plaats waar Saul gelegerd was. David wist te achterhalen, waar Saul met Abner, de
zoon van Ner, de legeroverste van Saul, gelegerd was: hij lag in het wagenkamp, terwijl het volk er
in een kring omheen was gelegerd. David zei tot Achimelek, de Hethiet, en Abisai, de zoon van
Seruja en broer van Joab: *Wie gaat er met mij mee naar Saul in de legerplaats?' Abisai antwoordde:
"Ik ga mee.' David en Abisai kwamen in de nacht bij het leger aan en daar lag Saul in het
wagenkamp te slapen. Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken; Abner en zijn
mannen lagen in een kring om hem heen. Toen zei Abisai tot David: "Nu levert God uw vijand aan u
over. Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen! Een stoot! Meer is niet nodig!' Maar
David zei tot Abisai: "Neen, dood hem niet! Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van
Jahwe?' David zei: *Zowaar Jahwe leeft: Jahwe zal hem slaan, hetzij dat zijn dag komt en hij sterft,
hetzij dat hij ten strijde trekt en weggerukt wordt. Jahwe behoede mij ervoor, dat ik de hand zou
slaan aan de gezalfde van Jahwe! Maar pak de lans die aan zijn hoofdeinde staat en de waterkruik,
en laten we ons dan terugtrekken.' David nam de lans en de waterkruik van het hoofdeinde van Saul
weg en zij trokken zich terug. Niemand zag het, niemand merkte iets, niemand werd wakker;
iedereen sliep door, want Jahwe had hen in een diepe slaap gedompeld.

24 januari 2026

Ps. 126

Toen de Heer ons terugbracht naar Jeruzalem, was het als een droom!

Wat hebben we gelachen, wat hebben we gejuicht! Toen zeiden de andere volken over ons: "De
Heer heeft grote dingen voor hen gedaan."

Ja, Hij heeft grote dingen voor ons gedaan; wat waren we gelukkig!

Heer, maak ons weer welvarend, zoals de regen water terugbrengt naar droge rivierbeddingen.




Laten zij die weenden toen ze hun gewassen zaaiden, de oogst met vreugde binnenhalen!
Zij die weenden toen ze uitgingen met het zaad, zullen juichend terugkomen, wanneer ze de oogst
binnenhalen.

25 januari 2026

Zach. 10,6-12

Het huis Juda maak Ik heldhaftig, het huis Jozef zal Ik redden.
Ik ontferm mij over hen en voer hen terug,

en zij zullen zijn alsof Ik hen nooit had verstoten,
want Ik ben Jahwe, hun God, en Ik zal hen verhoren.
De mannen van Efraim zullen zijn als helden,

hun hart verheugd als van wijn;

hun zonen zullen het zien en zich verheugen

en hun hart zal jubelen om Jahwe.

Ik zal hen fluiten en hen tezamen brengen,

want Ik heb hen vrijgekocht,

en zij worden weer even talrijk als vroeger.

Ik heb hen onder de volken verstrooid,

maar in verre landen zullen zij aan Mij denken;

zij zullen leven, met hun kinderen,

en weer terugkeren.

Ik voer hen terug uit Egypte,

Ik breng hen tezamen uit Assur,

Ik leid hen naar Gilead en naar de Libanon,

maar ze hebben daar niet genoeg ruimte.

Ze trekken de zee door, die hen benauwt

en komen de golven van de zee te boven,

al de diepten van de Nijl vallen droog,

de hoogmoed van Assur wordt neergehaald en

de scepter van Egypte wijkt.

Ik zal hen heldhaftig maken, heldhaftig door Jahwe:
in zijn naam trekken zij op

- zo luidt de godsspraak van Jahwe.

Gebed van Veronica

Lieve Heer,
Wanneer ik angstig en bang ben
En het moeilijk vind om volledig op U te vertrouwen,
Help mij dan alstublieft om me te richten op Uw beloften
En niet op mijn eigen kunnen.

In het verleden heb ik vaak het gevoel gehad dat ik de controle moest hebben.
Dus weet ik dat het moeilijk kan zijn om alles aan U over te laten.
Geef mij alstublieft de genade om 'los te laten'

En breng mijn zorgen en bekommernissen bij U,
in het volste vertrouwen wetende dat U alles in Uw handen hebt
En dat op Uw volmaakte tijd en op Uw volmaakte manier
mijn gebeden verhoord zullen worden.

Geef mij alstublieft de genade van volharding.

Amen



Leg aluw zorgen bij Hem neer, want Hij heeft hart voor u.
1 Petrus 5,7

Ik wens u en uw familie een heel goede en gezegende Pasen!

Ik denk aan u en bid voor u en ik dank u voor uw gebeden voor mij en voor uw steun.
God zegene u allen.

Met veel liefde in Jezus en Maria.

Veronica

Regiodag Limburg
Door Wies Mom

24 januari is er bij haar thuis een dag gehouden, voor de groepsleidsters van de groepen in de regio
Limburg. Van de 28 groepen zijn er 12 gekomen, er is o.a. besproken hoe het in de groepen gaat en
of iemand bereid is de taak van Wies over te nemen. Het was een hele mooie, inspirerende dag,
vooral om te horen hoe belangrijk de wekelijkse bijeenkomsten, het gebed, de groei in hun

geloof en de vriendschappen zijn.

De moeders hebben het allemaal druk en er was niemand bij die haar taak wil overnemen, wel wil 1
moeder helpen bij het organiseren van een regio dag of een presentatie.

Wies blijf haar taak nog zolang doen totdat er een opvolgster is en blijft vertrouwen dat God het
regelt en duidelijkheid zal geven hoe verder.

Regiodag Zuid Holland
Door Sylvia Maenhout

Dankbaar voor de regiodag in Zuid Holland die 24 mei
plaatsvond.

Dankbaar voor gastvrouwen, de moeders uit Bergschenhoek die
10 jaar geleden begonnen zijn samen te bidden.

Dankbaar voor de inspirerende preek van vader Joost van der
Mee over het belang van het moederschap

Dankbaar dat we samen hebben nagedacht over de rol en plaats
van Maria bij de bruiloft van Kana.

Hoe mooi is het als vrouwen in eenheid samen bidden, eten,
praten, luisteren en lachen.

‘In gebed verbonden’

Vader Joost van der Mee, Christine van Laar-Witte, Wies Mom, Yvonne Fehr, Katja van Rhenen-
Meijknecht, Sylvia Maenhout, Anneke Athmer, Marie Goormachtigh, Maria van Weede-Witte,
Dorris Schraeder, Marga Zwanikken en Loes van der Mark

Giften om landelijke codrdinatoren die het niet zo breed hebben, te ondersteunen om
deel te nemen aan de internationale conferentie in Lourdes, zijn welkom op onze
rekening NL72RAB0O0159202531 o.v.v. gift Lourdes
Wij zorgen er dan voor dat de gift bij de organisatie van de conferentie terecht komt.




