KIJK! EEN KONIJN MET EEN MAND EIEREN

Kijk! Een kohijn met een
mand eieren.

ommy drukt zijn neus tegen het etalageraam.
- Kijk, zegt hij, daar staat een konijn met een mand eieren op zijn rug. Het
was hem al eerder opgevallen dat overal in de winkels konijnen en eieren lagen.
- Waarom is dat?
- Omdat het Pasen is, zegt Anne.
- Pasen?, wat is dat, vraagt Tommy weer.
- Nou, dan vieren we dat Jezus weer leeft, zegt Anne, je weet toch wel dat Jezus op

Goede Vrijdag dood is gegaan en begraven werd.
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Ja, dat wist Tommy wel. Maar wat

konijnen en eieren daar mee te
maken hebben, dat begreep hij niet.
- Ik zal het je uitleggen, zegt Anne.

Als het Pasen is, is het ook lente

geworden. En dan leggen vogels

eieren. En daar komen dan weer

kuikentjes uit. Tommy begrijpt er
nog steeds niks van en zegt:

- Hield Jezus dan van eieren?.

- Nee, suffie. Je weet toch dat Jezus was begraven in een rotsgraf. Daar hebben de
soldaten toen een grote steen voor gerold en het graf goed bewaakt. Die steen was wel
een paar honderd kilo zwaar. Ze wilden zeker weten dat niemand Jezus zou weghalen.
Maar toen enkele vrouwen samen met Johannes en Petrus naar het graf gingen om

te bidden, zagen ze dat de grote steen was weggerold. Wat nu, dacht Petrus, zouden

ze Jezus ergens anders hebben neergelegd. En hij keek eens goed. En toen schrok hij.
Jezus was weg, maar er was wel iemand anders: een engel.

- Een engel?, zegt Tommy verbaasd. En wat zei de engel?

- De engel zei dat ze blij moesten zijn, want Jezus leeft! Ja, dat zei de engel: Jezus leeft.
- Hoe kan dat nou?, peinst Tommy.

- Nou, zegt Anne, als je leeft zoals Jezus brengen engelen je naar de hemel om daar
voor altijd gelukkig te leven bij God.

- Wouw, zegt Tommy, dat is toch wel bijzonder.

- Dat is het zeker. En daarom is Pasen zo’n groot feest. Jezus leeft en Hij is het zelf
komen vertellen aan zijn vrienden. Jezus zei ook nog dat Hij terugging naar God,

zijn Vader, maar dat Hij ook heel dicht bij ons zou blijven. Maar dan op een andere
manier.

- Hoe dan?, zegt Tommy en hij fronst zijn wenkbrauwen.

- Als je bidt, dan hoortJezus je, en zal Hij je helpen. En vooral als je naar de kerk gaat
naar de Mis. Elke keer als je de communie krijgt is Jezus heel dicht bij je. Hij wil graag

29



KIJK! EEN KONIJN MET EEN MAND EIEREN

dat iedereen gelukkig wordt.

- En daarom krijgen we chocoladekonijnen en eieren?

Anne begint een beetje moe te worden van Tommy. Nee, net zoals het graf van Jezus
openbrak en Jezus daar levend uit tevoorschijn kwam, zo breekt de schaal van het ei
open als er nieuw leven uitkomt: een kuikentje! Die eieren in de winkels laten zien dat
het Pasen is en dat is groot feest. Het grootste feest dat er is!.

- Zijn de eieren daarom zo feestelijk gekleurd door de konijnen?

-Ja, zegt Anne, daarom zijn ze zo feestelijk gekleurd. Maar niet door de konijnen,
maar door de mensen. En het zijn geen konijnen, maar hazen. Daarom heten ze
paashazen.

- En waarom brengen die hazen die eieren. Waarom doen de kippen dat niet zelf?

- Hier, zegt Anne, stop dit ei maar in je mond. Dan ben je tenminste even stil.

Joh. 20, 1-9 (Pasen)
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