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Kroontje van Barmhartigheid 
Melodie om op elk van de 10 kralen het gebedje te zingen 

 

 

 
 
 
Of eventueel iets lager: 
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Toelichting 
 
Rorate Caeli en Kroontje van Barmhartigheid: 
Deze melodie is gebaseerd op de melodie van Rorate Caeli. Dit mooie Gregoriaanse lied is een belangrijk onderdeel 
van de liturgie tijdens de Advent. Het is een smeekbede om Gods barmhartigheid en om de komst van de Verlosser. 
De tekst vraagt de hemelen om gerechtigheid en redding neer te laten dalen, en roept op tot Gods genade en troost 
voor zijn volk. 
Het Rorate Caeli wordt traditioneel gezongen tijdens de Advent, vaak op de zaterdagen die speciaal zijn gewijd aan 
Maria, de zogenaamde Rorate-missen. 
 
In de Advent smeken we om barmhartigheid door de komst van de Redder en, als een soort vervolgstap, tijdens de 
Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid (van Goede Vrijdag tot de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid) 
smeken we om Gods Barmhartigheid vanwege het lijden waarmee de Redder ons Gods Barmhartigheid gebracht 
heeft.  
 
Het Kroontje van Barmhartigheid begint met het gebed Eeuwige Vader, waarin we Onze Vader `herinneren´ aan het 
grote lijden van zijn geliefde Zoon en onze Heer Jezus Christus tot vergeving van de zonden van zijn mensen. 
 
Het gebedje Omwille van … dat op elk van de tien kralen van het Kroontje van Barmhartigheid gebeden wordt, is een 
steeds herhaalde smeekbede om Gods barmhartigheid.  
 
 

Melodie Omwille van zijn bitter lijden: 

De bedoeling is dat in de zang de nadruk ligt op het woord BARMHARTIG. 
We bidden tot God dat Hij barmhartig voor ons is vanwege (omwille) het lijden van zijn Zoon voor onze redding. 
De noten voor Omwi-ille en voor Barmha-artig zijn daarom gelijk. 
 
Door de korte en langere rusten is het gebedje in logische onderdelen opgedeeld: 
a. verwijzing naar Jezus als onze Redder: Omwille van zijn bitter lijden 
b. smeking tot God de Vader: wees barmhartig 
c. gebed voor onszelf: voor ons 
d. gebed voor heel de wereld: en voor heel de wereld 
 

 
Visueel 

 
 
Deze tekening van Susanne Hüsstege drukt heel mooi uit  
dat we met het Kroontje van Barmhartigheid bidden  
tot God de Vader met het oog op het lijden van Jezus Christus. 
 
 


