
 

Moederdag voor Maria 
zondag 10 mei 

 
Heilige Maria, 
U bent de mama van Jezus. 
De geboorte van Jezus vieren we elk jaar met Kerstmis. 

Lieve Maria in de Hemel,  
u zorgde voor Jezus toen Hij Kind was. 
Nu zorgt u voor al Gods kinderen op aarde. 
U weet wat goed is voor ons en u bidt voor ons. 
 
Lieve Moeder Maria, 
u bidt zo vaak voor alle mensen en ook voor mij.  
Daarom wil ik u vandaag op Moederdag bedanken. 
Daarom geef ik u een Roos van Gebed: een Wees gegroet Maria. 
 
Wees gegroet Maria, …. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor je ouders:  

Geef a.u.b. het aantal Rozen voor Maria door op: 

www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl 

http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl/

