
 

NIEUWBOUW 

OUDBOUW 

TOESLAG 1-persoonsgebruik 

ZONDER OVERNACHTING 

DAGGAST ZATERDAG 

DAGGAST ZONDAG 

STUDENT (oudbouw) 

KIND (oudbouw) 

KIND (nieuwbouw) 

€    122,-  

€  107,- 

€  20,- 

€  82,- 

€  50,- 

€  32,- 

€  80,- 

€  40,- 

€  48,- 

Medewerkers komen in aanmerking voor een aangepaste prijs.  

Neem even contact op als je hiervoor in aanmerking wenst te komen. 

toerustingsweekend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmaus Helvoirt   ~   25 - 27 januari 2019 

KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING 

O 

 Aanmelden via:  Dienstencentrum Katholieke Charismatische Vernieuwing 

   Prins Karelstraat 100, 5701 VM Helmond  

  dienstencentrum@kcv-net.nl      0492 55 46 44 

  of online:  
      klik hier          

 

Plaats Bezinningscentrum Emmaus 

Udenhoutseweg 15, 5268 CG  Helvoirt 

Datum: 

Aankomst: 

 

 

Aanvang:  

 

Einde: 

25-27 januari 2019 

Vanaf 17.00 u.    melden in het Atrium (via de hoofdingang) 

Zorgt u zelf voor uw avondmaaltijd, wij bieden u koffie / thee 

en een kop soep. 

Vrijdag 25 januari  om 18.30: Eucharistieviering in de kapel. 

Het programma begint om 19.30 u. in de Bovenzaal 

Zondagmiddag na de warme middagmaaltijd 

Accommodatie Kamers in de nieuwbouw hebben 2 losse bedden en een stapel-

bed. Een cabine met douche en toilet op de kamer. 

Kamers in de oudbouw zijn wisselend van indeling met losse 

en stapelbedden, vaste wastafel op de kamer. De douches    

bevinden zich op de gang. 

Er zijn  geen éénpersoonskamers, wel kunnen we een hele ka-

mer voor u alleen reserveren, we vragen daarvoor een toeslag 

van € 20,- — (in overleg brengen we die niet in rekening). 

Betalen: U kunt uw bedrag overmaken op rekening: 

                    NL70 RABO  0113  7306 16 t.n.v. Stichting KCV 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdjmi6ZIqEIiM7UV2KVf5knZTO1TqRxRs68XI7C5nA_7JqwA/viewform?c=0&w=1


 
De wereld wacht op moedige en vrij-
moedige christenen ... en zeker ka-
tholieken. Dit weekend is gericht op 
toerusting voor iedereen die gevuld 
met de Heilige Geest op weg wil gaan.  
Hoe kunnen we onbevreesd deze we-
reld tegemoet treden? Laten we el-
kaar wakker schudden voor datgene 
wat Jezus aan ons vraagt. Jezus wil 
de mensen in deze wereld graag 
aan Zijn hart drukken en naar huis 
halen in Zijn Koninkrijk. 

Helaas hoort en ziet deze wereld 
vooral de vreselijke missers die in 
onze kerk gebeuren. Het is tijd dat 
een ieder ook hoort wie Jezus is en 
wat Jezus voor ons doet.  

Dat Hij nog steeds leeft, redt, 
bevrijdt, verlost en geneest! 

 

Hoe kunnen we ons hernieuwd toewij-
den aan Jezus en vanuit Hem onze 
plaats innemen? Het zou mooi zijn dat 
we juist als Katholieken laten horen, 
zien en merken dat wij kinderen van 
God zijn. En graag bereid zijn om ge-
tuigenis te geven van wat God in ons 
leven gedaan heeft en daarmee ook 
het evangelie verkondigen.   

“Zij trokken eropuit om 
overal de boodschap uit 
te dragen, terwijl de 
Heer meewerkte en het 
woord kracht bijzette 
door de begeleidende 
tekenen.“ (Marcus 16, 20) 

Hoe worden wij moedige en vrijmoedige 

katholieken ? … die zieken de handen op-

leggen, zowel in onze nabije omgeving of 

zomaar op een andere plaats omdat je uit-

reikt naar een zieke? In Lucas 10,8 staat: 

“Genees de zieken en zeg tegen hen: 

‘Het Koninkrijk van God is nu dichtbij u  

gekomen’.”  Jezus zegt zelfs dat we in zijn 

Naam demonen uitdrijven en doden doen 

opstaan. Tijd om hier naar toe te groeien: 

   … tijd om ergens een begin te maken,  

   … tijd voor toerusting!  

“Genees zieken, wek doden op, maak me-

laatsen rein, drijf demonen uit. Voor niets 

hebben jullie gekregen, voor niets moet je 

geven.” (Mattheüs 10, 8) 

Namens de Pastorale Kerngroep, 

Sprekers zijn o.a.  

Esther Elseman, Mirjam Nikkels en pr. Juan 

van Eijk en pr. Koos Smits,  

en bij de keuzeprogramma’s o.a.: Marieke 

Sassen, Paula Leitner, Dinant Hofstede,  

Annemarie Sassen, Cara van der Grient ... 

Ook zullen er getuigenissen zijn om ons  

geloof en onze verwachting op te bouwen. 

We krijgen een inkijk in wat de heilige Geest 

ons laat zien en hoe wij dit in de praktijk om 

ons heen vorm kunnen geven.  

 

 

 

van harte Welkom! 

… Vrijmoedig 

Wees onbevreesd … !Wees onbevreesd … !
Maar wanneer de H. Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en 
Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.  (Handelingen 1,8)  

K C V           K C V    =   

  … Vrijmoedig 

 

Over het programma: 

Vrijdag:  na de Eucharistieviering begint het programma met een woord van welkom, 

lofprijzing, een inleiding en een afsluitende gebedstijd. 

Zaterdag:  na het ontbijt beginnen we om 9.00 u. met lofprijzing, inleiding (met koffie-

pauze) en gebedstijd. In de middag eerst een korte inleiding, waarna u kunt  

kiezen uit meerdere keuzeprogramma’s en om 17.00 u. Eucharistieviering. 

‘s Avonds: lofprijzing, inleiding, ministry. 

Zondag:  Ontbijt, opruimen, lofprijzing, inleiding, Eucharistie en middagmaaltijd. 

En tussen alles door: ontmoeting, getuigenissen, bemoediging, stille tijd en vrije tijd … 

JONGEREN: van harte welkom!  In en buiten het programma is 

er gelegenheid om samen op jullie eigen golflengte 

te delen en te verdiepen.  

KINDEREN:  er zullen programma’s zijn die afgestemd zijn op 

de verschillende leeftijden (tot 12 jaar): inhoude-

lijk, ontspannen en creatief. Leuk als jij ook komt! 


