Praktisch

>

Buffet: Auberge espagnole? In plaats van eigen
picknick brengt iedereen iets mee voor het
buffet (geen belegde boterhammen). Denk
bijvoorbeeld aan brood, beleg, confituur, cake,
eitjes, tomaatjes, een koude pasta, wat fruit,...
Reken wat jouw gezin of familie ongeveer opeet.
Wij zorgen voor koffie, thee en water.

Inschrijving? Graag inschrijven véér 15 mei 2018
door een mailtje naar hasselt.secr@ccv.be met
vermelding van het aantal personen en de drie
werkwinkels die je voorkeur wegdragen.

Bijdrage? €10 (volwassene) en €5 (kind) met
een maximum van €25 per gezin. Graag bijdrage
storten op rekeningnummer BE49 7330 4871
7571 met vermelding van “Gezinsdag 2018 + je
naam”.

Plaats? Pastoraal Centrum Seminarie (PCS) -
Tulpinstraat 75 - 3500 Hasselt

Meer informatie?

>

>

www.ccv.be/hasselt of hasselt.secr@ccv.be

011249070
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Gezinsdag 2018

“Tot liefde geroepen - in

vreugde gezonden”

Zaterdag 26 mei 2018

Pastoraal Centrum Seminarie (PCS)

(Kiewit)

09.30u
10.00u
10.15u
11.15u
11.30u
12.30u
13.00u
14.30u

Programma
Onthaal
Opening
Werkwinkel 1
Pauze
Werkwinkel 2

Gebedsviering

Buffet: Auberge espagnole

Gezellige wandeling op Domein Kiewit
(vrijblijvend)

Een kinderprogramma wordt voorzien.
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Werkwinkels
1. Godly Play De grote familie

We verkennen een klein stukje van de woestijn en
luisteren naar het verhaal van de grote familie van
Abraham en Sara.

2. Bijbellezen met kinderen (Naomi Apers)

Hoe kunnen we vandaag de dag met kinderen in de
Bijbel lezen en daarover in gesprek raken? Hoe kies je
een geschikte Bijbel?

3. Geloofsbeleving en kerkinvulling - bij = jongeren
vandaag (Tom Steensels)

In oktober 2018 zal de langverwachte bisschoppen-
synode rond de jongeren in Rome plaats vinden! Op
basis van de ingevulde wvragenlijsten en het
werkinstrument staan we stil bij geloofsbeleving en
kerkinvulling bij jongeren vandaag. We nemen een kijk in
hun denkwereld en zoeken naar manieren om dit
bespreekbaar te maken.

4. Gehuwde liefde op weg naar volwassenheid
(Els Agten)

In 2018 vinden de wereldgezinsdagen plaats in Dublin. Er
werd een Engelstalig catechetisch voorbereidings-
programma ontwikkeld op basis van de exhortatie
Amoris Laetitia (2016). De Nederlandse vertaling van de
catecheses is vrij beschikbaar via www.idgp.be. In deze
werkwinkel maken we kennis met de catechese die zich
specifiek op gezinnen richt. Hoe kan liefde geleefd en
beleefd worden in een gezinscontext? En hoe kan die
liefde blijven groeien en bloeien?

5. Een kind beleven (Judith Cockx)

Kinderwens, zwangerschap, geboorte en pril ouderschap
zijn intense en complexe levensgebeurtenissen. Ze
brengen heel wat ervaringen, vragen en verwachtingen
met zich mee. Veel (toekomstige) ouders willen die
periode op een meer bewuste, zinvolle of spirituele
manier beleven.

De beleving van zwangerschap en kinderen heeft immers
ook te maken met wat ‘mensen overstijgt’. In deze
werkwinkel vertelt Judith Cockx meer over de beleving
van spiritualiteit voor en na de geboorte. Ze zal dit doen
in en vanuit de dialoog met de deelnemers en hun
concrete beleving.

6. Family Time - Als gezin omgaan met tijd (Hilde Pex)

Een doe-workshop waarbij we concreet aan de slag gaan
met de intergenerationele tocht ‘Family time’ en het
boek ‘Alle tijd van de wereld’. Een aanrader voor wie
gesneden brood zoekt voor een catechese met ouders en
kinderen samen (in het kader van eerste communie,
vormsel, catechese op zondag) en voor bezinnend
samenkomen met volwassenen.

7. Het onmisbare engagement van' pleeggezinnen in
Limburg (Lieve Engels)

Pleegzorg is meestal de beste oplossing voor een kind
dat thuis niet terecht kan. In Limburg zijn er meer dan
670 pleeggezinnen. 670 keer een onmisbaar
engagement. Toch ziet elke pleegplaatsing er anders uit.
Geen enkel gezin is hetzelfde. Je hoort het al, pleegzorg
is heel divers. In deze werkwinkel kom je meer te weten
over de initiatieven van Pleegzorg Limburg en komt ook
een ervaren pleegmama aan het woord.

8. Amoris Laetitia - Krachtlijnen (Machteld Reynaert)

In oktober 2014 en 2015 vonden in Rome twee synodes
plaats over het gezin in de hedendaagse wereld. Paus
Franciscus schreef hierna de exhortatie Amoris Laetitia —
De vreugde van het gezin (2016). Huwelijk en gezin zijn
immers belangrijk voor kerk en samenleving. In deze
werkwinkel schetsen we de krachtlijnen van Amoris
Laetitia: wat is de context van waaruit het document
moet begrepen worden? Wat zijn de kernbegrippen?
Wat is vernieuwend?
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