
 

 

 

 
ST. ADELBERTABDIJ 
Abdijlaan 26 
1935 BH Egmond-Binnen 
tel.  072 5061415 

 
 
Routebeschrijving 

 
Vanaf Amsterdam: richting Alkmaar (A9) afslag 10 richting Castricum en 
Egmond aanhouden. In Egmond-Binnen de Abdijlaan uitrijden en aan het einde 
rechts is de abdij. Er is ruime parkeergelegenheid. 
 
Openbaar vervoer 
 
Trein tot Castricum en vanaf daar bus 165 richting Alkmaar tot halte ‘Randweg’ 
in Egmond-Binnen.  
Trein tot Heiloo, vanaf daar bus 408 richting Egmond aan Zee tot halte Abdij. 
Kijk voor actuele vertrektijden en route: www.9292.nl 

 
Google-Earth: 
52°35'41.5"N 4°39'36.0"E 
 
GPS:  
52.5954529 
4.660610799999972 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 



07/07/2017 – Vrijdag  

15:00 – 17:00 Aankomen; korte uitleg – wie, wat, waar, wanneer, hoe…  
17:00 Vespers (=avondgebed)                                   (in de Kerk) 
17:35 Avondmaaltijd                   (in de  refter (= eetzaal) gasten) 
18:00 Korte terugblik op aankomst, vespers, avondmaaltijd.                   
 Kennismakingsactiviteit                   
 Roeping, wat komt er bij je op als je dat woord hoort? Je 

eigen weg gaan – wat houdt dat in?  
(in de zaal bij de gastenafdeling) 

20:00 Completen                                                       (in de Kerk) 
 Tuinwandeling - uitwisseling 

’s Nachts stilte! 

 

 

08/07/2017 - Zaterdag 
6:00 Lezingendienst                                                  (in de Kerk) 
6:30  7:20 Stille tijd, persoonlijk gebed                       (in eigen kamer) 
7:30 Lauden (= ochtendgebed)                                (in de Kerk) 
8:00 Ontbijt                                      (in de  refter van de gasten) 
8.45 Samen de dag beginnen – welke vragen zijn er gisteren, 

vannacht en vanmorgen bij je opgekomen? Verzamelen 
van vragen; korte uitleg over Eucharistieviering 

(in de zaal) 
9:30 Eucharistie                                                       (in de Kerk) 
 Koffie en ontmoeting in de groep      (in de gastenafdeling) 
11:00 “Je eigen weg gaan” – hoe maak je keuzes? Waar loop je 

tegenaan? Wat kunnen wegwijzers zijn?  -  Zr. Madeleine                                             
(in de zaal) 

11:45 Tijd voor uitwisseling in groepen of tweetallen 
12:30 Middaggebed                                                    (in de Kerk) 
12:45 Lunch                                       (in de  refter van monniken) 
 Vrije tijd 
14:30 – 16:00 Koffie, aansluitend werk 
16:00 De weg van de contemplatie - Br. Beda 
17:00 Vespers                                                             (in de Kerk) 
17:30  Vrije tijd (in stilte) 
18:00 Avondmaaltijd                               (in de  refter van gasten) 
18:20 De weg van de actie - Zr. Madeleine                 (in de zaal) 
19:30  Naar het strand – wandeling, met vragen om tijdens de 

wandeling aan jezelf en aan elkaar te stellen (gaandeweg) 
 Completen                                                    (op het strand) 
 Grote Stilte (dus we gaan in stilte terug) / Nachtrust 

 

09/07/2017 – Zondag 

6:00 Lezingendienst     (optioneel)                                 (in de Kerk) 
6:30  7:20 Eigen stille tijd                                                 (in eigen kamer) 
7:30 Lauden                                                                   (in de Kerk) 
8:00 Ontbijt                                                (in de  refter van gasten) 
 Vrije tijd (kamer opruimen) 
9:30 Eucharistie                                                             (in de Kerk) 
 Koffie en ontmoeting in de groep                            (in de zaal) 
11:15 - 11:45 Stappen zetten naar de toekomst                           (in de zaal) 
11:30  Uitwisseling in groepen of tweetallen 
12:30 Middaggebed                                                         (in de Kerk) 
12:45 Lunch                                       (in de  refter van de monniken) 
 Middagpauze / eigen tijd 
14:30 afsluiten met koffie en thee, evaluatie                    (in de zaal) 

 

Dag allemaal, 

Van harte welkom!  
 
We zijn dit weekeinde te gast in de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen. 
Het thema van dit oriëntatie-weekeinde is “Je weg gaan”. Hoe weet je 
wat je weg in het leven is? Hoe maak je zo’n keuze? Waar loop je 
tegenaan? Hoe leven monniken eigenlijk? En hoe zit dat met actieve 
religieuzen? Wat, als je buitenshuis werkt, en tegelijk kloosterling bent? 
Hebben anderen dezelfde vragen?  
Over dit soort vragen gaat dit weekeinde.  
 
Praktische zaken: 

- Graag aanmelden voor 27 juni bij roepen@knr.nl met een korte 
motivatie. Ook als je een dieet hebt, even vermelden! 

- Financiële bijdrage van 25 euro 
- Neem schoenen mee die geschikt zijn voor een 

strandwandeling, en kleding geschikt voor tuinwerk! 
- Iedereen krijgt een eigen kamer, met een opgemaakt bed, en 

elke kamer in het gastenverblijf heeft eigen wc en douche. 
- Meer weten, andere vragen? Neem even contact op met Zr. 

Madeleine Bouman cps (zrmadeleine@yahoo.com) of met Br. 
Beda Carneiro osb (abdijroeping@gmail.com). 

Een gezegend weekeind! 

Zr. Madeleine en Br. Beda 

mailto:roepen@knr.nl

