
INTENTIE 2017

‘Voor U 
in ootmoed, 

met U 
in geloof, 

in U 
in stilte.’
 Dag Hammarskjöld

GEBED VOOR ONDERWEG

God niets is heilig zonder U, 
buiten U bestaan geen vaste waarden, 

maar al wie op U hoopt, staat sterk en veilig.
 Omring ons met de rijkdom van uw barmhartigheid, 

geef zin en richting aan ons leven, 
dat wij al het goede weten te gebruiken 

en ons hechten aan wat blijft. 

                             Uit: Getijdengebed

Dag Hammarskjöld 
(1905-1961)secretaris-

generaal van de 
Verenigde Naties, kwam 
om het leven in Kongo 
bij een raadselachtig 

vliegtuigongeluk. In zijn 
appartement vond men 
zijn geestelijk dagboek 

“Merkstenen” met 
deze intentie. www.stille-omgang.nl 



STILLE OMGANG
Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden christenen in zwijgende 

verbondenheid de Stille Omgang, een nachtelijke stille pelgrimstocht door 
het centrum van Amsterdam, langs de route die de pastoor van de Oude Kerk 
op 15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder 

in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat en droeg het Heilig 
Sacrament (de hostie) terug naar de Oude Kerk.

In het duistere uur weten de biddende pelgrims zich verbonden met Jezus Christus 
die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. 

Zij vieren in een Amsterdamse kerk Eucharistie, om God dank te zeggen.

De Stille Omgang 2017 
vindt plaats in het weekend 
van 18-19 maart 2017
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